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      Jaargang 8, nummer 27, Pasen zondag 31 maart 2024 
                                                                                     

LITURGIE   
 

Muziek vooraf van Excelsior 
Lied voor de dienst 659: 1, 2, 5, 6 – Kondig het jubelend aan  
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied: Lied 216: 1, 2, 3 – Dit is een morgen als ooit de eerste 
Groet en bemoediging 
Lied 8a: 1, 3, 4 – Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam  
Gebed van inkeer 
Lied 864: 1, 2 – Laat ons de Heer lofzingen 
Op avontuur naar Pasen – uitdaging van de week! 
- Foto’s van de uitdaging van afgelopen week 
- Afsluiting gezinsproject 

 

Lezing OT: Genesis 1: 1-13 
Lied 982: 1, 2 – In de bloembol is de krokus 
Lezing NT: Matteüs 28: 1-10 
Lied 624: 1, 2, 3 – Christus, onze Heer, verrees 
Preek 
Muziek van Excelsior  
Evangelische Liedbundel 122: 1, 2, 3, 4 – Daar juicht een toon 
Gebeden 
Collecte 
1e       KIA Werelddiaconaat, Colombia 
        NL20 RABO 0325 5024 98 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e     Kerkrentmeesters 
        NL25 RABO 0325 5003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
 

(ondertussen muziek van Excelsior) 
 

Slotlied: Geroepen om te Zingen, lied 225 – Leve het leven (mel. “U zij de glorie”) 
Zegen - Amen  
Muziek van Excelsior    
 
 
 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

10.00 uur     Sixtuskerk   
Voorganger:    Ds. J.C. Dondorp, Franeker 
Ouderling:    Anna Ykema 
Diaken:     Lammijna Hanenburg 
Aansteken kaars:   Diaken van dienst    
Lector:     Alie Weewer  
Met medewerking van:  CMV Excelsior, Ouwe Syl 
     o.l.v. dirigent Johan Postma      
Organist:     Gerrit de Vries 
Koster:     Henk Smits 
Beamteam:    Jan Willem en Djurretta Glastra van Loon 
    
- na afloop van de dienst is er koffie/thee en limonade drinken in het koor van de kerk!  
 
 
 
 
 

  
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

 
Toelichting 1e collecte: KIA Werelddiaconaat Colombia  
 

Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca  
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek  
zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder  
andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants  
of foodtrucks. En jongeren die een eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de horecasector.  
Via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je kansarme jongeren in Colombia met een opleiding en het 
vinden van werk.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van ‘Collecte 
KIA Werelddiaconaat Colombia’.  
 
  
Uitleg liturgisch bloemschikking 40dagentijd en Pasen 
Lezen: Johannes 20:1-18  
‘Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was ...’ (Johannes 20:1)  
 

Een nieuw begin  
Johannes opent zijn evangelie met ‘In het begin was het Woord ...’ Het is een variatie op het eerste bijbelvers.  
Ook in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin: ‘Vroeg op de eerste dag van de week ...’  
Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open. Het open graf is er de stille getuige van. Voor de leerlingen van Jezus 
gaat dit veel te snel. Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van Jezus, leven 
door de dood, nauwelijks geloven. Wie kan dit wel? Duisternis is hardnekkig! Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is 
dan de duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane.  
 

Kernwoorden: nieuw begin, het leven gaat stromen  
 

Schikking  
De bol ligt met de opening schuin naar boven. Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven.  
Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.  
 
Bloemengroet:  
Zondag 24 maart zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Minnie Dijkstra,  
Dekemastraat 34/K-017, 8804 RA Tzum. 
 
 

Dinsdag 2 april   Diaconie  Terskflier 
   

   

   

   

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


